Je herinnerde me aan het bockje van Boeli van Leeuwen over de staatkunde van
Curagao. Een boekje waarvan ik cen van de eerste exemplaren ontving, me persoonlijk
gebracht door de schrijver op m’n kantoor aan het Julianaplein, toen ik waarnemend
Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst was. Toen ik een stel pagina’s van
Boeli’s geschrift had gelezen, zond ik hem een gelukwens per telegram, want al hoef je
het niet met alles eens te zijn, zodra je in het geschrijf een hart voelt kloppen, ben je reeds
gelukkig. En in Boeli’s werk klopt een hart! Onmiddellijk na de ramp van 1969 kwam
hij geregeld tegen het middaguur bij uns aanlopen. De Freudiaanse beelden die hij door de
gesprekken wierp, waren z6 treffend, z6 volkomen ter zake daarbij, dat het was alsof je
het hart van het volk zelf voelde kloppen. Als hij zo kwam binnenstormen, leek hij op een
soort paringdriftige schildpad die dwars door het gruis rent. Toch waren zijn gedachten
juridisch kuis. Onder zijn schild verbergt hij niet alleen een kloppend hart vol bezorgdheid
over zijn geboorte-eiland, hij is ook een zwerversnatuur, al is het een andere dan die van
de Enriki’'s en Emirto’s, of die van zijn medeschrijver John de Pool. Hij zwerft elke dag
sedert hij uit Caracas terug is in Willemstad. Zijn ogen en oren geeft hij de kost. Vooral
zijn bliksemsnelle uitdagende opmerkingen laten hem al even onverwachte antwoorden
krijgen. Hij is geen man van een Serviceclub. Hij zoekt de eenzaamheid zelf, soms in de
drukte, soms in een lege kerk die hij is binnengelopen, omdat de deur openstond. Of hij
gaat een hotel in, waar hij nog uitsluitend een ,soft drink” tot zich neemt. Op de markt
van het eilandsleven maakt hij zonder tekening zijn schetsen in zijn geheugen. Zijn rijzige
gestalte is z6 vanzelfsprekend, dat hij niet eens meer opvalt. Tot er weer een uitspraak uit
zijn mond komt, die niet onder het Franse woord le ,,Bon mot” valt. Hij is moderner en
het Amerikaanse boek of tijdschrift levert hem welbewust de slagwoorden waarmee hij
alle motten tegelijkertijd neerslaat. Kamferballen overbodig. Je weet dat hij niet uit het
tijdschrift De Stoep is voortgekomen. Hij zat tijdens de oorlog in Nederland net als Cola.
Maar hij is ook geen Nederlandse schrijver geworden, al schrijft hij in fraai Nederlands.

Eens toen hij onverwacht binnenkwam in het kantoor van mijn vijfjarige G.G.D -tijd,
zat er juist de pas gckomen man van de Kaiser Foundation. Zij stellen zich aan elkaar voor
en Boeli kijkt die gewezen kinderarts aan. Zij wisselen een paar woorden, maar hij heeft
zijn geestelijke foto al genomen en zegt onbeschroomd: ,Bent u niet een soort
missionaris? 1k houd niet van betrekkelijke wereldverbeteraars, houdt U zich maar aan
Chris Engels”. De man mocht in India al heel wat hebben meegemaakt onder de rokken
van Mevrouw Gandhi, maar hij had geen enkele parade tegen het woord van Boeli. Ik kan
je verzekeren dat deze meteen raak had geschoten! Je herinnert je later wat Boeli gezegd
heeft, als de billen bloot komen.

Boeli's observatievermogen is onverbeterlijk. Zijn hele hoofd is een Leica. Hij drukt
op de knop en je staat erop. Het houdt hem ook onrustig. Hij moet alweer iets anders
zien. Vooral het volk is hij goed gezind. Met ,,the man in the street” kan hij stuk voor
stuk praten, maar op een podium is hij te moeilijk voor hen. Hij heeft zijn sympathieén,
maar dat maakt hem niet minder meedogenloos, als het erop aankomt. Nederland mocht
willen dat het een Boeli van Lecuwen had voortgebracht. ,,Jammer dat Vestdijk zo slecht
schrijft”, kon hij eens rustig opmerken, en de Hollanders hadden hem de Nobelprijs
toegedacht!

Hij schreef direct nadat hij zijn mee-tertitel had behaald een scherpzinnig proefschrift
over civielrecht. De Rechts Hogeschool zonder Boeli van Leeuwen is een papegaai zonder
veren. Men moet hem maar in alle staatkundige commissies benoemen. Niet omdat hij zou
zeggen wat ik het liefst naar voren sou brengen, maar omdat men dan tenminste niet in
slaap valt. Hij was altijd bereicd brieven van mij voor het Bestuurscollege aan een
gedeputeerde voor te lezen. Hij vei: , Je moet hen hardop lezen”. Menige rede van een
gezagsdrager had Boeli van Leeuwen geschreven. Toen gezaghebber Kibbelaar tegen
Boeli van Leeuwen eens zei: ,Hoe vond je mijn voordracht?”, antwoordde hij: ,,Goed,
want die heb ik zelf geschreven’”.
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