Rabin S. Baldewsingh (Suriname, 1962) is een schrijver,
dichter en politicus. Hij publiceerde tot nu toe voornamelijk
in het Sarnami, de moedertaal van de meeste Hindustanen
in Suriname en Nederland. Hij debuteerde in 1984 met zijn
novelle Stifa (Afscheid). Daarna publiceerde hij in 1987 zijn
korte roman Sunwdai Kahan (Nergens een toeviucht) en enkele
dichtbundels in het Sarnami. Ook nam hij zijn Sarnami en
Nederlandstalige gedichten op op drie verschillende CD’s:
Man ke mauni (2010) en Ydd ke swagat jiwan ke gan (2012) en
Parwadasi (2013). Zijn gedichten zijn vertaald in het Engels in
de bundel Tamannd / Endless Longing (2013). In 2013 bracht
hij zijn tweetalige bundel Man ke mauni / In de stilte van de
ziel uit. Rabin S. Baldewsingh woont en werkt in Den Haag.

Een moment van stilte en
de woorden zijn leeg is zijn
eerste gedichtenbundel die
volledig in het Nederlands
is. De gedichten gaan
over de naaktheid van de
liefde, het verlangen naar
het onbereikbaare en de
angst voor eenzaamheid.
Op een openhartige en
intieme manier legt Rabin
S. Baldewsingh emoties
bloot, zonder zwartgallig
te worden.
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